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Vrede moet je leren

Het idee van de vredespalen is afkomstig van de 
Japanse Masahisa Goi. Hij startte midden jaren 
’50 van de vorige eeuw een beweging om de 
vredesboodschap op eenvoudige manieren te 
verspreiden, over de hele wereld. Een boodschap 
die religie, politiek en etniciteit overstijgt. De 
vredespaal werd een van de manieren om deze 
boodschap over te dragen en wereldwijd staan er 
inmiddels zo’n 250.000 van deze vredespalen, door 
individuen of door mensen gemeenschappelijk 
geplaatst. Met steeds dezelfde tekst, in talen die 
passen bij de plek. Op ‘onze’ paal staan dezelfde 
woorden ook in het Engels, Pools en Duits. Moge 
vrede heersen op aarde. Een boodschap én een 
(universeel) gebed. En we kunnen ons voorstellen 
waarom er juist op déze plek vlak bij de Oude Kerk 
zo’n vredespaal staat. 

Vrede moet je leren. Daar hebben we elkaar bij 
nodig. Daar hebben we plekken bij nodig om 
even stil te staan, alleen of samen. Daar hebben 
we momenten bij nodig van verbinding. Zoals de 

prachtige beweging die ontstond bij de Oude Kerk 
afgelopen september. Het buurtinitiatief van de 
kleurrijke vlaggetjes met woorden voor vrede werd 
een krachtig symbool. Honderden woorden voor 
vrede wapperden de wereld in, want praten over 
vrede voedt de vrede. En wat betekent vrede voor 
jou?

Als je het geluk hebt in een land en in een tijd te 
leven waarin er geen oorlog is, dan betekent dat 
nog niet direct dat er ook vrede is. Vrede gaat 
zoveel verder dan de afwezigheid van oorlog. De 
laatste tijd merken we ook in Nederland hoeveel 
on-vrede er is, wat zich vertaalt in verruwing, 
polarisatie, uitsluiting. En hoe belangrijk is het dan 
dat er symbolen worden opgericht die om mildheid 
vragen, om nuance, om in-sluiten. Symbolen die 
oproepen om de vrede te zoeken en te bewaren. 
Naar aanleiding van de onrust in Amsterdam, 
waarbij het conflict in het Midden-Oosten 
aanleiding werd tot extreem gedrag, werd er een 
filmpje gedeeld via de sociale media. 

Op mijn rondje met de hond loop ik iedere dag langs de ‘vredespaal’. Een mooie hardhouten paal met 
koperen platen op de vier zijden en daarin de eenvoudige en indringende tekst gefreesd in vier talen: 
Moge vrede heersen op aarde. De vredespaal staat op het kerkenpad tegenover het roze huis en dus ook 
vlak bij óns huis. Dagelijks komen er tientallen mensen langs, soms honderden. Zich heel erg bewust van dit 
symbool staan ze dan even stil, of er wordt ongemerkt aan voorbij gegaan. Zoals aan de vrede zelf. 

Van de redactie

Het thema voor deze bijEen “Vrede moet je leren” was snel 
gekozen. Kijkend en luisterend naar de wereld dichtbij en 
veraf en dat verbinden met het verhaal van het vredeskind in 
Betlehem. 

Dat hebben we geprobeerd in deze nieuwe bijEen.
Over de coverfoto zijn we enthousiast omdat dit beeld het 
kerstverhaal op een eigentijdse wijze verbindt met de wereld 
waarin we nu leven. De foto’s en verhalen uit de kranten en 
hoe we ons daartoe verhouden, ze zijn heel herkenbaar in dit 
beeld. Niet gemakkelijk maar wel een uitdaging.

De maker Hansa Versteeg noemde het olieverfschilderij 
Madonna del Mare Nostrum of Mantel der Liefde. Hij maakte 
het in opdracht voor een religieuze biënnale in Oosterhout. 
Een replica van dit schilderij heeft een belangrijke rol gespeeld 
tijdens het kerkasiel in de Bethelkerk in Den Haag. Het 
kunstwerk maakte veel los bij de bezoekers.

In dit nummer vindt u informatie over de vele kerstactiviteiten 

in de weken voor kerst en tijdens de 
kerstdagen zelf. Ook in oecumenisch 
verband zijn er meerdere activiteiten.

Op de pagina Kerk en Samenleving 
wordt verteld hoe u op verschillende 
manieren betrokken kunt zijn bij situaties 
verder weg en pagina Jeugd en 
Jongeren laat zien wat er allemaal 
gebeurt.

Wij wensen u veel kijk- en leesplezier.

Hannie Luiten

De cover foto is een kunstwerk van 
Hansa Versteeg (2017), ‘Madonna del 
Mare Nostrum’ olieverf op doek 125 x125 
cm. www.hansaversteeg.com

>>



Verschillende imams, rabbijnen, 
een pastoor en een predikant 
roepen daarin op om het tij 
te keren: “door elke keer te 
bedenken dat die ander die in 
de eerste plaats niet een jood is 
of een moslim maar een mens, 
een medemens”. En aan het slot 
van het korte filmpje dan deze 
woorden: “Niemand is veilig als 
één persoon zich onveilig voelt, 
en we zijn pas samen veilig als 
iedereen veilig is. Samen zijn wij 
verantwoordelijk voor respect 
voor elkaar, en voor elkaars 
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innerlijke veiligheid. Ook in deze 
dagen en ook op onze straten. 
Dat kunnen we niet zonder jou, 
zonder u, we moeten elkaar nu 
vasthouden, daarom doen we 
een beroep op jullie, we rekenen 
op u en op jou”. 

Vrede moet je leren én in de 
ogen zien. Zo ga ik onderweg 
naar kerst en hoop niet achteloos 
voorbij te gaan aan het Kind dat 
vrede draagt en vrede brengt. 

Irene Pluim

Fotografie Daan van Oort
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Van de predikanten
Verbondenheid

Zomaar een paar gedachten 
in deze periode waarin 
alles richting kerst gaat: de 
voorbereiding van de vieringen, 
de vele overleggen, samen 
creatief nadenken en doen. 
We doen het met elkaar. Dat 
kost tijd, maar levert zoveel op. 
Onder het motto dat je alleen 
misschien wel sneller gaat, maar 
samen verder komt. 

Ik hoor veel mensen zeggen dat 
ze onze tijd een moeilijke tijd 
vinden. Door alles wat politiek 
en maatschappelijk speelt. 
Hoe blijven we als mensen met 
elkaar verbonden? Hoe blijven 
we in gesprek? Op de muur 
van een pand in Rotterdam 
(waar ik nogal eens kom, omdat 
mijn kinderen er wonen) zag ik 
onlangs dit nadenkertje: ‘De 
meeste mensen zijn andere 
mensen’. Een mooie spreuk nu 
we ervaren hoe vaak mensen 
tegenover elkaar staan of 
gezet worden. Het anders zijn 
van mensen is niet vreemd of 

raar. Het is juist normaal. Alle 
mensen zijn anders en hebben 
hun eigenheid. En tegelijk zijn 
het allemaal mensen als jij. Een 
uitdaging om dat telkens weer te 
ontdekken.

Aan het eind van het jaar 
blader ik in mijn agenda 
graag ook even verder. Zo 
gaan we in het nieuwe jaar 
weer ontmoetingsmomenten 
organiseren, net als twee jaar 
geleden. Toen stonden ze in het 
kader van (mijn) kennismaken 
met zoveel nieuwe mensen. 
Nu staan ze in het kader van 
onderlinge ontmoeting en 
gesprek over wat je bezighoudt 
in leven en geloven. We doen 
dat rond het jaarthema ‘Als 
nieuw’. En hopen velen te 
ontmoeten.

Goede kerstdagen gewenst en 
heil en zegen voor het nieuwe 
jaar!

Martine Nijveld

Op goed gerucht

Het thema van deze bijEen zit steeds in mijn hoofd: Vrede leren. Twee woorden die een appel op mij doen, 
die zich een weg zoeken naar mijn binnenste.  Het roept een liedtekst bij mij naar boven op tekst van 
Marijke de Bruijne. Het staat in de bundel: Zangen van Zoeken en Zien. We gaan het op kerstavond zingen, 
maar het is wat mij betreft een tekst om nú al mee te mijmeren en mee onderweg te gaan. Een mooie 
adventsperiode toegewenst en een kerst vol vrede.

In de harten van de mensen
leeft een eeuwenoud gerucht, 
van een wereld die volmaakt was, 
waarvan God zag dat zij goed, was, 
lichtend beeld dat van ons vlucht

Echo die in ons blijft klinken,
vonk van God geef ons de durf,
’t met dit sprankje hoop te wagen
tot het groeiend wordt voldragen,
ons van binnenuit vervult

Als een kind, zo klein en kwetsbaar, 
teer, maar toch vol zachte kracht, 
wordt dan Christus steeds herboren, 
wat in ’t donker leek verloren, 
wordt weer aan het licht gebracht

Dunne draad van licht en leven, 
Geest van God die ons geleidt, 
voer door eeuwen en door dagen, 
ons naar heelheid die de aarde 
van gebrokenheid bevrijdt    

Irene Pluim



Een volk op weg gezet

om vrede tegemoet te gaan:

de toekomst die is aangezegd,

moet doorverteld, verstaan, gedaan.

Zijn wij dat volk gewekt om op te staan?

Wij gaan.

Liedboek 2002
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Hèt gezicht bij 
iedere uitvaart

Ook in uw
woonplaats!

uitvaartverzorgingrutgerstroink.nl 
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S c a n d e Q R c o d e .
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H u i d v e r b e t e r i n g
B i n d w e e f s e l m a s s a g e
G e z i c h t s b e h a n d e l i n g e n

B r o w - T r e a t m e n t s
H e n n a B r o w s
M a s s a g e s

G e l c o l o r b y O P I
S u g a r W a x i n g

UITVAARTVERZORGING

Sinds 1911 verzorgen wij uitvaarten in de regio

Voor meer informatie over onze dienstverlening 
kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.

Telefoon 026-333 30 29

info@mijnhartuitvaartverzorging.nl   
www.mijnhartuitvaartverzorging.nl

Utrechtseweg 220, 6862 AZ  Oosterbeek (hoofdkantoor)
Kamperdijklaan 6, 6866 BR  Heelsum

Generaal Foulkesweg 50, 6703 BT  Wageningen

24-uurs opbaarkamers in Oosterbeek en Wageningen

Berendsen Schilderwerken biedt o.a. de volgende services:
- Buitenschilderwerk	 - Binnenschilderwerk
- Beglazing/ glaszetten	 - Behangen
- Wandafwerking	 - Houtrot sanering
- Restauratie-werken	 - Spuitapplicatie
- Periodieke controles 

Strodorpsweg 7, 6861 EN Oosterbeek, Tel. 026 3342520

 info@berendsenschilderwerken.nl

DE IJZERWARENHANDEL

Oosterbeek:
Weverstraat 15,
Tel. 026-333 22 52

Velp:
Hoofdstraat 200
Tel.: 026-361 89 95

Voor sieraden en reparaties

Con Vogel
Sieraden - atelier

Paul Krugerstraat 46 - 6861 CV Oosterbeek
Tel.: (026) 334 13 21

BEHANG | GORDIJNEN

RAAMDECORATIE

TAPIJT | LAMINAAT

PVC VLOEREN | VINYL

Utrechtseweg 76 | 6862 AN Oosterbeek
Telefoon (026) 33 33 435

E-mail vantuil@colorsathome.nl
www.colorsathome-oosterbeek.nl

Ariese Vastgoed-
onderhoud B.V.
Bij ons kunt u terecht voor 
vakmanschap op gebied van:
• �Binnen- en buitenschilderwerk
• �Restauratie/renovatie en 

reparatie
• Glaszetten
• Behangen (ook vliesbehang)
• Spuitwerkzaamheden
 06 48620382
 info@arieseonderhoud.nl
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G e l c o l o r b y O P I
S u g a r W a x i n g

Uw advertentie hier? 

Neem contact op met de secretaris 
van de Kerkgroep Beheer

zie p. 19 voor de contactgegevens
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Gemeenteleden aan het woord

Een onderwerp om te bespreken met Sophie Lambrechtsen-ter Horst. 
Zij woont op de plek waar in september 1944 driehonderd gewonde 
Engelse soldaten zijn opgevangen en verzorgd. Een 23-jarige arts, 
met weinig materiaal, heeft zijn uiterste best gedaan om deze 
militairen in leven te houden. Helaas hebben velen het niet overleefd 
en werden (tijdelijk) in de tuin begraven door haar vader en pastoor 
Bruggeman, totdat de Airborne Begraafplaats in gebruik werd 
genomen. 

Op deze plek heeft Sophie de 
oorlog meegemaakt; nu voelt 
ze zich bevoorrecht dat ze op 
deze prachtige, rustige plek mag 
wonen. Alles op deze plek ademt 
historie. Ook tijdens ons gesprek 
zijn er vier mannen bezig een 
loopgraaf weer open te maken, 
op zoek naar nieuwe feiten.

Enkele maanden geleden nog is 
er bij haar buurman een lichaam 
van een Engelse glider piloot 
opgegraven en daarna in bijzijn 
van Engelse familieleden op de 
erebegraafplaats begraven.
Terwijl hier in Oosterbeek zwaar 
gevochten werd in september 
1944, zat Sophie, ze was toen vijf 
jaar, met haar zuster en broers en 
hun nanny in de kelder. 

Ze herinnert zich nog dat ze 
behoefte had aan haar pop 
en dat haar moeder, die steeds 
naar boven ging om soldaten 
moed in te spreken, Poppelijs 
kwam brengen.  “De eerste jaren 
na de oorlog waren moeilijk 
wat betreft onze gevoelens ten 

aanzien van Duitsland.” Als de 
familie van Sophie op reis ging 
naar Zwitserland, reden ze er 
door Frankrijk naar toe. Dat 
verandert als haar vader in 1958 
in Berlijn een juristencongres 
bijwoont. Hij komt terug met 
veel vertrouwen in het nieuwe 
Duitsland en vanaf dat moment 
rijden ze weer door Duitsland.

Inmiddels heeft Sophie een 
Duitse kleinzoon, met wie ze bij 
de 80e Airborne Herdenking 
een krans mocht leggen bij 
“de Naald”, die in 1945 werd 
opgericht door haar vader, toen 
waarnemend burgemeester van 
Renkum, en Generaal Urquhart.
Hoe denkt Sophie over vrede? 
“Vrede begint met jezelf, in 
jezelf. En vrede moet je delen. 
We moeten elkaar proberen te 
begrijpen.”

Ervaart u momenteel meer 
dreiging in de wereld? “Ik denk 
dat die dreiging er altijd is. Het 
belangrijkste is de vrede in jezelf.”
Wat vindt u ervan dat er elke 

vrijdag op heel veel plaatsen in 
de wereld het Coventrygebed 
gebeden wordt voor vrede en 
verzoening?

“Dat vind ik prachtig, uit de 
verwoeste Coventry Cathedral 
ontstond deze wereldwijde 
beweging, ook in Oosterbeek.” 
Zijn wij actief genoeg bezig 
om vrede te krijgen en/of te 
handhaven? “Ik denk het niet. 
Het is ook heel moeilijk als je 
het zelf goed hebt en het rustig 
om je heen is. Graag noem ik 
het initiatief uit onze buurt om 
tijdens de Airborne Wandeltocht 
en de Herdenkingen meer 
dan duizend vlaggetjes met 
ieders vredesteksten te laten 
ophangen bij onze Oude Kerk. 
Een krachtige boodschap woei 
de wereld in!”  

Na de bevrijding liet de moeder 
van Sophie, Kate ter Horst, 
een bronzen bel aan het huis 
bevestigen waarop de tekst uit 
Romeinen 8: Als God met ons is, 
wie is er tegen ons?

Met deze woorden kunnen wij 
hopelijk allemaal vrede in onszelf 
vinden en vrede verspreiden.
Dank Sophie Lambrechtsen voor 
dit bijzondere gesprek op deze 
bijzondere plek!

Opgetekend door Joke Weening

7

Hoe kan ik vrede leren?
Fotografie Daan van Oort



88

Diensten en vieringen
Avondmaal vieren
Op zondag 15 december vieren 
we het avondmaal. Vanouds 
draagt deze derde zondag van 
advent de naam ‘Gaudete’, 
wat ‘Verheug je’ betekent. Of 
ook ‘wees blij’. Blij, omdat het 
feest dichterbij komt. We zijn er 
bijna. Een mooie zondag om vol 
verwachting het avondmaal te 
vieren.

Festival of Lessons and Carols
‘Once in royal David’s city, 
Stood a lowly cattle shed,’ zo 
klinkt de muzikale aankondiging, 
het begin van de vierde 
vesperdienst in de vorm van 
een ‘Festival of Lessons and 
Carols’ in de Sint Bernulphuskerk 
op zondag 22 december om 
19.00 uur. De laatste van de 
vier adventsvespers onder 
auspiciën van de Raad van 
Kerken Doorwerth-Heveadorp-
Oosterbeek-Wolfheze. 
 
Het eerste Festival of Lessons and 
Carols werd in 1880 gezongen 
in een Anglicaanse Kerk in 
Cornwall (Truro). Een traditie 
ontstond: vanuit de kapel van 
King’s College (Cambridge) 
verspreidde het Festival zich 
over Groot-Brittannië. Nog ieder 
jaar viert men in Cambridge 
dit Festival met het Choir of 
King’s College op kerstavond. 
Ook in Nederland is het Festival 
een opmaat geworden naar 
Kerstmis. Een viering in kersttijd 
met Engelse koormuziek, een 
programma waarin negen 
bijbelteksten, de ‘Lessons’, 
worden afgewisseld door 
koorzang en samenzang, de 
Carols.

Het Festival in de Sint 
Bernulphuskerk is een dierbare 
en jarenlange traditie. Het 
Oecumenisch Projectkoor 
onder leiding van dirigent 
Danny Nooteboom verleent 

ook deze keer weer muzikale 
medewerking. De organist is Dick 
van der Meer. Revd Dorienke de 
Vries gaat voor in deze dienst.

Kerstnachtdienst in Oude Kerk en 
Vredebergkerk
Prachtig dat we dit jaar ook 
weer een kerstviering zullen 
hebben in de Oude Kerk, op 24 
december om 20.00 uur. Een 
mooie sfeervolle plek om het 
Kerstevangelie te laten klinken.
Natuurlijk is er eerst samenzang 
voor de dienst. Aan de viering 
zelf werkt een groepje zangers 
mee.

Ook voor de late dienst in 
de Vredebergkerk (om 22.00 
uur) is er samenzang, met 
trompetbegeleiding. Na afloop 
is iedereen welkom voor 
ontmoeting, chocolademelk en 
glühwein. Komt allen tezamen!

Oproepje: Geef licht!
Graag verzamel ik foto’s van 
mensen die een kaars(lichtje) 
vasthouden. Alleen je handen 
in beeld, of met je gezicht 
erbij. Daar maak ik dan een 
presentatie van.
Doe je mee? Foto’s uiterlijk 18 
december mailen of appen naar 
ds.irenepluim@pkn-oosterbeek-
wolfheze.nl of 06 10506090

Kerstnachtdienst in de 
Opstandingskerk in Wolfheze
Op kerstavond 24 december 
om 21.00 uur is er een 
feestelijke kerstviering in de 
Opstandingskerk: een viering 
die is voorbereid door mensen 
van Pro Persona, uit het dorp 
Wolfheze en van de Protestantse 
Gemeente Oosterbeek-Wolfheze. 
Het thema is: Welkom!

Want wanneer voel jij je welkom? 
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Hoe kunnen we elkaar een 
welkom gevoel geven? We 
vieren in de kerstnacht rond het 
verhaal van de geboorte van 
Jezus: hoe wordt hij welkom 
geheten in onze wereld? En wie 
zijn er welkom in de stal? Het 
kerstverhaal kan elk jaar weer 
een bron van hoop zijn voor 
mensen van nu.

Het koor Zingenderwijs (onder 
leiding van Marianne van Liemt) 
werkt mee. De muziek wordt 
verzorgd door Arie Vonk (piano) 
en Janneke de Vries (fluit). 
Voorganger is ds. Martine Nijveld.
Deze kerstviering begint om 
21.00 uur. Maar al vóór de dienst, 
vanaf 20.45 uur, zingen we een 
paar kerstliederen. 

Kerstmorgendienst in de 
Vredebergkerk
In de kerstmorgendienst vieren 
we samen met jong en oud. 
Nog één keer rond het thema 
dat BijbelBasics ons aanreikt 
‘Bestemming Betlehem’. De stoet 
die deze bestemming kiest is 
in de afgelopen weken steeds 
langer geworden. Op deze 
feestdag sluiten zelfs wijzen uit 
het oosten aan. Een klein groepje 
is bezig met de voorbereiding 
van deze viering, waar we graag 
een dienst van willen maken voor 
kinderen en tieners, voor jong en 
ouder, voor trouwe kerkgangers 

en mensen die de drempel van 
de kerk niet zo vaak nemen, 
kortom voor iedereen die mee wil 
vieren. Feest voor iedereen. 

Met vrolijkheid en muziek, 
momenten om na te denken en 
stil te worden en om voluit en 
uitbundig te zingen; we gaan 
kijken en luisteren, bidden en 
doen. Tijdens de dienst is er een 
korte kindernevendienst voor 
de kinderen. Welkom allemaal, 
kom zoals je bent, sluit aan in 
de optocht op weg naar het 
feest van het leven. En voor wie 
wil: al vóór de dienst (9.50 uur) 
beginnen we met het zingen van 
een paar kerstliederen.

Oudjaarsdienst
De oudjaarsdienst op 31 
december om 19.00 uur vieren 
we oecumenisch in de Oude 
Kerk. Van harte welkom om 
afscheid te nemen van het 
oude jaar en het nieuwe 
jaar te begroeten. Afsluiten 
en verdergaan, omzien en 
doorgaan – onder de goede 
zegen van de Eeuwige. De 
dienst wordt voorbereid door de 
liturgiecommissie van de Raad 
van Kerken en ds. Martine Nijveld.

Vieren samen met de 
gespreksgroep jonge ouders
De gespreksgroep jonge ouders 
(of ook: 30-plus) wilde graag 

een keer meedenken in de 
voorbereiding van een kerkdienst 
en ook ín de dienst actief 
participeren. Al in september zijn 
we onze gezamenlijke tocht naar 
deze zondag begonnen. Het 
levert mooie gesprekken op: over 
wat jou raakt in een viering en 
wat jij belangrijk vindt. En zeker 
gaat het dan over liederen en 
muziek: van welke liederen krijg 
jij hoop, vertrouwen, energie? En 
ook gaat het over gemeente-
zijn: hoe zijn we dat met kinderen 
en tieners? Hoe bouwen we 
aan gemeenschap? Hoe leren 
we elkaar beter kennen? Alle 
gedachten gaan mee naar de 
26e januari!

Ondertussen zijn we concreet 
aan de slag gegaan met de 
invulling van de viering. We 
gaan vieren rond de woorden 
van Jezus uit de Bergrede over 
vertrouwen: Matteüs 6:24-34. Wat 
is dat, vertrouwen, hoe straal je 
dat uit in de manier waarop je 
leeft of hoe geef je het door? 
Een actuele vraag.

Top2000-dienst
De uitgestelde Top2000-viering is 
op 16 februari, met eigen musici, 
zangers en voorganger.
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Kerk en Samenleving
Vrede voor jou

In de herfstvakantie waren we in Duitsland en liepen 
daar een kerk binnen waar allerlei tekeningen en 
banners stonden met als thema ‘vrede’. Mij trof 
de hoeveelheid teksten op de banners. Oude 
teksten die nog steeds actueel zijn en teksten uit 
alle windstreken. Verlangen naar vrede is iets van 
alle tijden. Verlangen naar vrede en vrede leren 
zijn twee dingen. Vreedzaam naast en met elkaar 
leven na een ruzie, een trauma, een oorlog vergt 
tijd en inspanning.

Als diaconie helpen we projecten waarin mensen 
ondersteund worden om in dialoog met elkaar te 
gaan, naar elkaar te luisteren en zo vrede te leren, 
hoe moeilijk dat soms ook kan zijn. Want willen we 
kinderen uit Oekraïne, Gaza, Soedan, Syrië, enz. 

een toekomst geven dan moeten we werken aan 
vrede. Vrede leren is samen leven, respect hebben 
voor elkaar maar ook in gesprek gaan met elkaar. 
En het belangrijkste, elkaar als mens blijven zien. 

Nog niet zo lang geleden zongen we dit lied tijdens 
een dienst. We zongen het elkaar toe. Hoe mooi is 
het om in een dienst elkaar vrede toe te wensen. De 
kerk(-dienst) als oefenplaats van vrede leren.

Oefenen in kijken
Onder een blauwe hemel en 
met de zon in de rug lopen we 
op zondagmorgen 3 november 
met de voeten op de aarde, 
de handen geopend, de ogen 
open en de oren gespitst door 
park Bato’s Wijk. Ds. Irene Pluim 
geeft bij de ingang van het park 
een korte inleiding en “instructie” 
voor deze stiltewandeling. Na 
een korte zegenbede wandelen 
we met enige afstand van elkaar 
in stilte. 

We staan open voor wat we zien, 
horen en voelen … de mooie 
majestueuze bomen, enkele 
eekhoorntjes die spelen in de 
top van een boom, het geritsel 
van goudgele bladeren op de 
grond … iedereen staat open 
voor wat binnenkomt.

Terugblik Dankbaarheidsdienst

Als afronding van de wandeling 
staan we in een kleine kring 
en we noemen allemaal één 
woord waarin we weergeven 
wat we ontvangen hebben: 
verwondering, cadeautje, 
heilzaam, verrassend, 
eindigheid, vrolijk …

We wandelen al pratend terug 
naar de Vredebergkerk, drinken 
een kopje koffie en doen mee 
aan de dankbaarheidsviering. 

Een stiltewandeling, wat mij 
betreft mag het vaker!

Een deelnemer

Oefenen in dankbaarheid
Dankbaarheid moet je oefenen, 
blijkbaar gaat het niet vanzelf, 
zo zagen we gebeuren in de 

Dankbaarheidsdienst op 3 
november.

Het thema OOGST is de rode 
draad door de viering, oogst van 
wat je gemaakt hebt, oogst van 
wat je kunt doen voor anderen, 
oogst van wie je geworden bent. 
Mooi om dit alles te horen en 
te zien. Mooi om die oogst te 
delen.

Na de viering krijgen de twee 
dankbaarheidstafels veel 
belangstelling. De meeste van 
de zelfgemaakte producten 
of aangeboden diensten zijn 
verkocht.

De opbrengt van deze verkoop, 
minimaal € 2000,- is bestemd 
voor de Voedselbank.
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AZC Oosterbeek langer open

Het AZC aan de Nico Bovenweg blijft zeker nog een half jaar open tot 
en met 1 augustus 2025. Hiermee is de sluiting per 1 februari in 2025 
van de baan. Vooral fijn voor de bewoners van het AZC dat ze nog niet 
hoeven te verhuizen naar een nieuwe plek en nieuwe omgeving.

De taallessen gaan intussen 
gewoon door. Mocht u nog 
belangstelling hebben om 
taalmaatje te worden, dan bent 
u van harte welkom. Ook het 
fietsenproject gaat, dankzij u, nog 
steeds erg goed. We hebben na 
onze oproep van diverse mensen 
fietsen aangeboden gekregen, 

die heel goed bruikbaar zijn. 
Onze hartelijke dank hiervoor 
namens de bewoners. 

Houdt u van handwerken, breien 
en/of haken, bent u creatief, 
kom dan een keer meedoen 
met de vrouwenactiviteiten op 
woensdagavond. Tevens zorgen 

de drie kerken in Oosterbeek 
(PG Oosterbeek-Wolfheze, 
Remonstranten en Katholieken) 
dat de feesten van de 
decembermaand niet ongemerkt 
voorbijgaan in het AZC!

Jannie van Doorn en Jaap van 
Duuren

StichtingCHEF was in Gambia

In november waren twee bestuursleden van de 
stichting in Gambia. Zij hadden dagelijks een 
overvol programma van 7.00 tot 18.00 uur met veel 
verschillende activiteiten zoals:

Het schilderen van scholen en logo’s maken; een 
nieuwe school geopend die mede door onze 
gemeente is gesponsord! Waterputten beschilderd 
met sponsornamen en een waterinstallatie 
geopend voor een dorp; vijf scholen bezocht; 
zakken rijst aan die mensen gegeven, die het echt 
nodig hadden; overleg gepleegd met verschillende 
instanties over de projecten; samen met de Wilde 
Ganzen nieuw project gestart: drie klassen leren 
werken met Office.  De tijd vloog om en we kijken 
terug op een succesvolle reis.

Wilt u meer weten, neem dan contact op.
Jaap van Duuren

Ook dit jaar zijn ze er weer: 
oliebollen! Deze keer hebben wij 
ze besteld bij een bakker in onze 
gemeente.

De opbrengst is bestemd voor 
onze partnergemeente Agnita 
in Roemenië en komt ten goede 
aan de kleine protestantse 
(Református) kerk en rooms-
katholieke parochie in Agnita.
Ondanks dat alles duurder 
wordt kunnen wij de oliebollen 
en appelbeignets aanbieden 

voor dezelfde prijs als vorig jaar: 
tien oliebollen voor € 8,- en vier 
appelbeignets voor € 7,50. 

U kunt bestellen tot en met 
26 december. Dat kan via 
oosterbeek-agnita@xs4all.nl. of bij 
Leen van Doorn (06 52400099), of  
in de Vredebergkerk op zondag 
15 en 22 december. 

Wij stellen het op prijs als u vooraf 
betaalt op rekening NL51 INGB 
0008 9106 86 t.n.v. Roemenië 
project Kerken Oosterbeek, 
onder vermelding van 

‘oliebollen’. Op de homepage 
van onze website ziet u hoe u 
digitaal kunt bestellen en direct 
betalen. 

We bezorgen op maandag 30 
december vanaf ongeveer 11.30 
uur op het adres dat u opgeeft; 
we bezorgen in Oosterbeek, 
Doorwerth, Wolfheze en de 
noordwestkant van Arnhem. 
We hebben ook bezorgers nodig; 
als u wilt helpen, dan graag! 

Leen en Jannie van Doorn

Oliebollen en appelbeignets
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Activiteiten

De eerstvolgende kerstlunch is 
op dinsdag 17 december. We 
verwelkomen u om 11.00 uur met 
een kopje koffie of thee met iets 
lekkers. 

Daarna is er een kerstliturgie, 
geleid door ds. Martine Nijveld 
en muzikale begeleiding van Rob 
van Doorn. Na de viering serveren 
wij de lunch. 

Aanmelden kan tot en met 
zondag 15 december bij Rike 
van den Berg: 026 3341387 of 
vandenbergrike92@gmail.com.  
Geef ook aan als u vervoer nodig 
hebt. 

Op dinsdag 21 januari 2025 komt, 
voorafgaande aan de lunch, 
onze burgemeester, mevrouw 
Agnes Schaap, ons vertellen 
over haar werkzaamheden als 
burgemeester. Aanvang is 11.00 
uur. Aanmelden kan tot en met 
19 januari en geef ook door wat 
u altijd al aan de burgemeester 
had willen vragen. 

Op dinsdag 18 februari bent 
u vanaf 11.45 uur welkom. 
Aanmelden kan tot en met 16 
februari.

Goede kerstdagen, Philippine, 
Rike en Käthy

Kerklunch Volkskerstzang 

Op woensdag 18 december is 
er de jaarlijkse Volkskerstzang 
in de Vredebergkerk. Vooral 
heel veel zingen met elkaar en 
luisteren naar De Lofstem. De 
zaal is open om 19.00 uur. Het 
Oosterbeeks blaasensemble 
verwelkomt u in de hal met 
vrolijke kerstklanken. Om 19.30 uur 
begint het zangprogramma met 
medewerking van de Lofstem. 
Burgemeester Agnes Schaap 
zal een kerstboodschap 
uitspreken. De toegang is gratis 
en de collecte is bestemd 
voor StichtingCHEF ten bate 
van scholen en waterputten in 
Gambia. Na afloop is er heerlijke 
chocolademelk en glühwein!

Kerstpakkettenactie Raad 
van Kerken 2024

Ook dit jaar zamelt de Raad van 
Kerken Oosterbeek-Wolfheze-
Doorwerth-Heveadorp geld, 
kerstpakketten en kerstlekkernijen 
in voor inwoners die rond of 
onder het minimum leven of voor 
wie het leven minder leuk is door 
eenzaamheid of ziekte.
Op zondag 15 december 
kunt u uw gaven kwijt in 
de gereedstaande dozen 
in de balkonzaal. Ook op 
dinsdagochtend 17 december 
kunt u tussen 10.00 en 12.00 uur 
(kerst-)lekkernijen brengen.
Om de kerstpakkettenactie 
te laten slagen zijn ook giften 
nodig. Uw donatie is welkom 
op NL34INGB 0005270000 
Raad van Kerken Oosterbeek 
e.o. onder vermelding van 
Kerstpakkettenactie 2024.

Welkom in de Vredebergkerk op vrijdagmiddag vanaf 13.30 uur. De 
Kerst-Inn is er voor wie anderen wil ontmoeten in een ongedwongen 
sfeer, voor een spelletje, een praatje of gewoon voor de gezelligheid. 
Welkom alleen of samen, met een vriend of vriendin, buurvrouw of 
buurman.  

Graag willen we weten op hoeveel mensen we ongeveer kunnen 
rekenen. U kunt zich daarom aanmelden tot 24 december bij Hannie 
Nusselder (hannie.nusselder@hetnet.nl), bij Greet Meijer (026 4451910) 
of bij Rika Gerritsen (026 3333872). Bij hen kunt u ook doorgeven 
wanneer u vervoer nodig hebt, of mensen wilt rijden, of iets wilt 
bakken. We willen bij de koffie en thee graag iets lekkers serveren. 
Stichting Oase en de Kerkgroepen Pastoraat en Diaconaat hopen op 
een gezellige middag met elkaar!

Kerst-Inn op 27 december
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Jeugd en jongeren

Kerstkuier

De kerstkuier is een wandeling voor jong en oud en 
is een met lichtjes uitgezette route door Oosterbeek. 
Onderweg wordt op diverse locaties het 
kerstverhaal met woord, zang en spel uitgebeeld.
De kerstkuier is op zaterdag 21 december. U kunt 
starten tussen 18.00 – 19.30 uur aan de achterzijde 
van de Vredebergkerk, Van Toulon van der 
Koogweg 3 te Oosterbeek. Bij terugkomst van de 
wandeling is er in de Vredebergkerk warme drank 
met een versnapering.

Voor informatie: Lydia van den Born (06 19796910) 
en Corrie van der Voet (06 27120537).
De kerstkuier wordt georganiseerd door een 
werkgroep van de Raad van Kerken.

Blue
De afgelopen weken hadden we met de Blue 
weer leuke bijeenkomsten. We hebben net als 
vorig jaar een bakwedstrijd gehouden: Heel Blue 
bakt. De tieners werden op pad gestuurd met de 
benodigde ingrediënten en de opdracht: Bak 
een bijbel(verhaal). Er werden drie mooie baksels 
gepresenteerd aan de vakkundige jury (de leiding) 
en er werd een winnaar gekozen. Er werd gelet op 
smaak en hoe het eruit zag. 

Kindernevendienst
Ook de kinderen van de kindernevendienst 
kijken uit naar kerst. Dit jaar is het thema in de 
adventsperiode: Bestemming Bethlehem: welke 
bekende personen uit de Bijbel kwamen allemaal 
naar Bethlehem, voordat Jezus daar geboren werd? 
En wat kwamen ze eigenlijk doen in dat onooglijke 
stadje? Vier weken lang gaan we op zoek naar 
antwoorden. De foto laat wel zien hoe hard de 
kinderen, ouders en dominees hebben gewerkt aan 
het stadje Bethlehem.

Beverbendekamp
In de herfstvakantie gingen de tieners in de 

Biesbosch op Beverbendekamp. We begonnen ons 
kamp in de dagkapel van de Vredebergkerk met 
het ontsteken van een licht voor onderweg. Na een 
actief ochtendprogramma stapten we in kano’s en 
gingen over water naar de camping.

De campingpasta van Henrita was weer heerlijk en 
op onze tocht over water in de schemering hebben 
we uiteindelijk geen bevers gespot, maar onze 
beverkampsokken maakten dat helemaal goed. 
Rond het kampvuur was het daarna heel gezellig, 
met allerlei lekkers. In de ochtend hadden we een 
interactieve viering, met als thema: ‘met Jezus in de 
boot’. Een geslaagd kamp!

Gezinnenmaaltijd
Met een buffet vol (bij elkaar gebracht) lekkers en 
een mooie opkomst, was er op vrijdag 15 november 
weer een geslaagde gezinnenmaaltijd in de 
Vredebergkerk.

Oppas (0 tot 4 jaar) en kindernevendienst 
(basisschoolleeftijd) tijdens alle morgendiensten 

Tieners: elke zondag welkom en iedere 
twee weken tijdens de kerkdienst 
tienergespreksgroep.
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Pastoraat
Gedachteniszondag

Op de laatste zondag van het 
kerkelijk jaar, 24 november, 
werden de namen genoemd 
van de gemeenteleden die ons 
het afgelopen jaar ontvallen 
zijn. Op de tafel van herdenking 
werd bij elke naam een kaarsje 
aangestoken. Een extra kaars 
werd aangestoken voor de 
namen die ieder van ons 
persoonlijk bij zich draagt en 
voor alle mensen die waar ook 
ter wereld slachtoffer werden 
van oorlog, onderdrukking of 
natuurgeweld. Een zee van licht 
in een donkere tijd.

Irene Pluim vertelde naar 
aanleiding van een kort 
fragment uit Hooglied 8 dat 
liefde ons blijvend verbindt met 
hen die er niet meer zijn, maar 
die wij meedragen in ons hart. 

Dit weerklonk:
 
En ik kan de tijd laten stilstaan 
Kan verliezen en doorgaan
Met vallen en opstaan
Van voorafaan beginnen
De sterren van de hemel zingen
Het water laten branden
De wereld veranderen
Maar ik kan het niet alleen. 
(tekst en muziek Stef Bos)

Wíj kunnen het niet alleen. Laten 
we elkaar dragen bij verdriet en 
verlies.

Ontmoetingsmomenten 2025

De Kerkgroep Pastoraat 
organiseert in de eerste 
maanden van 2025 voor de 
wijken Zuid en Noord weer 
ontmoetingsmomenten rond het 
thema ‘Als nieuw’, het jaarthema 
van de Protestantse Kerk. 

Met koffie, thee en iets lekkers 
gaan we in gesprek over 
wat ons bezighoudt aan de 
hand van prikkelende vragen. 
Een dobbelsteen is onze 
gespreksleider…

50+ in ‘de Kreek’

In oktober organiseerde het 
pastoraat een gezellige avond in 
‘de Kreek’ om 50+ers met elkaar 
te verbinden. Met ontmoeting en 
pubquiz werd het een geslaagde 
avond en voor meerderen voor 
herhaling vatbaar.

Gegevensbescherming is van jou en mij

De werkgroep privacy heeft de privacyverklaring op een aantal 
punten bijgewerkt. Zo zijn er namen verwijderd uit het document en 
staat er informatie over de “cookies” op de website. Ook heeft de 
werkgroep nagedacht over wie de Zondagsbrief ontvangt. Ik nodig 
iedereen uit de privacyverklaring op de website eens door te lezen. 

Goed om te weten is dat in de Vredebergkerk boven de ingangen 
bordjes hangen waarop staat dat er geluid en filmopnamen worden 
gemaakt. Wil je niet in beeld? Neem dan plaats op de achterste 
twee rijen. Daarnaast belangrijk dat de vrijwilligers in de kerk zelf 
ook aandacht hebben voor de bescherming van gegevens. Denk 
bijvoorbeeld aan het regelmatig wijzigen van wachtwoorden en het 
verscheuren van papieren, zoals adressenlijsten die niet meer worden 
gebruikt. 

Of vraag jezelf af of je je documenten veilig opslaat en schoon 
regelmatig je digitale archief, mailbox of whatsappberichten. 
Met deze allernieuwste privacyverklaring zorgen wij met elkaar voor 
elkaar. Veel leesplezier. Vragen? Stel ze gerust aan Andrea Gnoth; 
communicatie@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl

In deze bijEen treft u een 
uitnodiging aan van de wijk waar 
u toe behoort. Elke wijk heeft vier 
momenten vastgelegd, waar 
u van harte welkom bent om 
aan te sluiten. Wel vragen wij u 
zich aan te melden. Mochten 
de bijeenkomsten ‘vol’ lopen, 
dan zullen we zeker proberen 
extra data in overleg met de 
geïnteresseerden vast te leggen.

Wij hopen u te mogen 
ontmoeten!
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Kerkenraad

Talenten en vacatures

Het is mooi om te zoeken naar talenten in onze gemeente. Ieder mens 
heeft immers dingen waar je goed in bent, waar je plezier aan beleeft 
of waar je je graag voor wilt inzetten.

Kerk zijn we samen en daar is 
ieders inzet voor nodig. En dan 
maakt het niet uit of je oud of 
jong bent, rijk of arm, hoog of 
laag opgeleid. Een lichaam 
met veel leden en elk lid heeft 
zijn functie, dit is voor ons een 
bekend bijbels beeld.

Op de website vind u onder 
de button “Organisatie” 
een subpagina “Talenten en 
vacatures”. Snuffel hier eens rond 

om te kijken of u door iets wordt 
aangesproken. Maar ook los 
van die informatie kunt ook zelf 
aangeven wel iets te willen doen.

Soms is er een noodkreet en 
daarom willen we deze keer de 
vacature penningmeester van 
het College van Kerkrentmeesters 
(CvK) hier noemen. Marianne 
van Helden-Welmers verwoordt 
haar oproep heel vriendelijk: “Als 
penningmeester ben ik al zes 

jaar met veel plezier lid van het 
CvK en het is nu echt tijd dat ik 
het stokje overdraag aan een fris 
talent met kennis op financieel-
administratief en beleidsmatig 
gebied. Wie wil mij wel opvolgen? 
Schiet mij eens aan na de dienst, 
of bel me op 026 4821988 voor 
wat inlichtingen.”

Werkgroepje Talenten Hannie 
Luiten (026 73704475)

Op de kerkenraadsvergadering van november 
jongstleden zijn de begrotingen van de Commissie 
van Beheer en van de diaconie besproken en 
goedgekeurd. 

De inkomsten van de kerk gaan langzaam 
achteruit. Met dit gegeven gaat de Commissie van 
Beheer zorgvuldig om, uitgaven worden bekeken 
op noodzakelijkheid. Binnen de diaconie zijn de 
inkomsten lager sinds op de actie kerkbalans apart 
aangegeven moet worden dat een deel van de 
gift bestemd is voor de diaconie. Komend jaar 
wordt opnieuw gekeken hoe we dit nog duidelijker 
kunnen overbrengen.

Zowel de diaconie als de Commissie van Beheer 
worden bedankt voor hun zorgvuldige manier van 
omgaan met gelden van onze kerkelijke gemeente.
Met ingang van januari 2025 zal Anne van der Most 
verder gaan als diaconaal medewerker bij de 
Sonnenberg. Zij heeft er dan 12 jaar als ouderling (in 
hoofdzaak bezig binnen de Sonnenberg) opzitten. 

Dank Anne, fijn dat je met je werk doorgaat. Henk 
Romein en Jenneke Bal hebben hun ambtstermijn 
met vier jaar verlengd. Zo gaat het werk voor de 
kerk door.

De afgelopen weken kon u in de Vredebergkerk 
een aantal gekleurde ramen zien aan de oostkant 
van de kerk. Dit was een proef om meer kleur aan 
te brengen binnen de kerkzaal. Binnenkort zal dit 
plan verder worden uitgevoerd met meerdere 
kleuren. Wij hopen op een mooi resultaat.
Als u dit leest, zitten we midden in de adventstijd. 
We leven toe naar de geboorte van het 
Christuskind.  Laat er licht moge schijnen in deze 
wereld.  Wij wensen u allen gezegende kerstdagen.

Jenneke Bal-Oosterbeek, scriba
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Beheer
Resultaten Kerkbalans 2024  
De voorlopige cijfers geven aan dat de Kerkbalans 
2024 waarschijnlijk bijna € 278.000 gaat opbrengen, 
waarvan € 28.000 voor de diaconie en bijna 
€ 250.000 voor de kerk. Voor de kerk was 
€ 250.000 begroot en de inkomsten zullen dus naar 
verwachting daar niet heel ver onder zitten. We zijn 
dankbaar dat u met uw bijdrage meegeholpen 
hebt aan de voortgang van ons kerkelijk leven.

Kerkbalans 2025 met digitale toezegging
U kunt zich nog aanmelden voor het digitale 
toezeggingsformulier als u dit niet al eerder gedaan 

heeft. U krijgt dan een mail met een persoonlijke 
link in plaats van het papieren formulier met een 
antwoordenvelop. De digitale verwerking spaart 
ons veel papier en tijd. En natuurlijk geld, vooral bij 
de adressen die nu de envelop over de post krijgen 
toegestuurd. Via de link krijgt u ook te zien wat uw 
bijdrage in 2024 was en kunt u gemakkelijk een 
nieuw bedrag en eventueel een nieuwe betaalwijze 
aangeven. 

Opgeven kan eenvoudig door een mail te sturen 
naar kerkbalans@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl. 

Financiële vooruitblik op 2025

In 2024 zijn er twee belangrijke projecten 
gerealiseerd: de vernieuwing van het 
geluidssysteem en de vervanging van de 
beamers in de Vredebergkerk. Ook werd er een 
inspectie uitgevoerd van het totale dak van de 
Vredebergkerk. Kort gezegd moet het grote dak 
hier en daar hersteld worden en moet het kleine 
dak (boven de torenzaal) vervangen worden. 
Hiervoor is in voorgaande jaren geld gereserveerd.

Het College van Kerkrentmeesters is, in 
samenspraak met de werkgroep Groene Kerk, bezig 
met een plan om het terrein rond de Vredebergkerk 
opnieuw in te richten. Zodra de kerkenraad zich 
over dit plan heeft uitgesproken, hoort u er vast 
meer over. Op het moment van schrijven is er 

nog geen zicht op de uitvoeringskosten. Waar we 
wel zicht op hebben, zijn onder andere de sterk 
gestegen salariskosten en onderhoudskosten van 
gebouwen. Hoewel we voor een deel van het 
onderhoud van onze monumentale gebouwen 
(pastorie en Oude Kerk) een subsidie van het Rijk 
krijgen, blijven de kosten hoog. 

Tenslotte wordt volgend jaar het jeugdwerk 
doorgelicht. Met het advies dat daaruit komt hoopt 
de kerkenraad het jeugdwerk een nieuwe impuls 
te geven. Al deze zaken gaan ons als langzaam 
krimpende gemeente aan het hart en we roepen u 
op van harte mee te doen aan het welslagen van 
de Actie Kerkbalans 2025, waarvoor u begin januari 
weer een uitnodiging zult krijgen.

Verkorte begroting 2025

Inkomsten in €
Kerkbalans, giften, collectes, enz.		  255.440
Huren, subsidies enz.	   			   51.470
Opbrengsten rente	   			   33.500
Verlies	   					     64.787
Totaal						      405.197

Uitgaven in €
Traktementen en salarissen			   220.397
Kosten gebouwen				    115.260
Kosten kerkdiensten, beheer, enz.	   	 69.540
	
Totaal						      405.197



18

Rondom de kerkdiensten Autodienst
In de zondagsbrief kunt u 
lezen wie er dienst heeft op 
de betreffende zondag.Collectes

Eerste kerstdag, Kinderen in de knel
Elke dag worden in de oorlog in Oekraïne minstens 
twee kinderen gedood en raken meer dan vier 
kinderen gewond. Bijna twee op de drie kinderen 
zijn voor het geweld op de vlucht, in eigen land of 
daarbuiten. Er is bijna geen kind in Oekraïne dat 
niet is blootgesteld aan de gevolgen van de oorlog 
in hun land. 

De veerkracht van de mensen in Oekraïne is 
bewonderenswaardig. Ondanks de oorlog en de 
ellende die dit veroorzaakt, bouwen ze elke dag 
aan hun toekomst. Voor zichzelf, maar vooral voor 
hun kinderen. Door de jarenlange contacten met 
Oekraïense kerken kan Kerk in Actie hulp bieden in 
het hele land. Zij bieden kinderen een veilige plek 
om te spelen en psychosociale hulp om mentaal 

Agenda
Datum Tijd Waar Wat Informatie
elke 
donderdag

10.00 – 
12.00 

Vredebergkerk Inloophuis, kerkcafé voor ontmoeting en 
een luisterend oor

Greet Meijer

maandag 
t/m vrijdag

09.00 – 
18.00

Vredebergkerk
zij-ingang

Stiltekapel

iedere 1e 
dinsdag 

20.00 Wisselend per 
keer

Gesprekskring 30+ Hanneke Monden-
Oosterveld

17 dec. 11.00 Vredebergkerk Kerstlunch met kerstliturgie Käthy Jansen
18 dec. 19.30 Vredebergkerk Volkskerstzang Jaap van Duuren
21 dec. 18.00 – 

19.30
Zuidzijde 
Vredebergkerk

Kerstkuier Lydia van den Born 
en Corrie van der 
Voet

27 dec. 13.30 Vredebergkerk Kerst-Inn Hannie Nusselder
6 jan. 20.00 Vredebergkerk Leerhuis. De vraag naar de naam van 

G’d
mw. R.M.C. Enklaar-
Cooymans

7 jan. 15.00 en 
20.00

Vredebergkerk Lees mee. Over de bijbeltekst op de 
eerstvolgende zondag

Irene Pluim

20 jan. 20.00 Vredebergkerk Leerhuis. Bij de berg: de tafelen en het 
gouden kalf

mw. R.M.C. Enklaar-
Cooymans

21 jan. 11.00 Vredebergkerk Kerklunch. Met onze burgemeester Käthy Jansen
26 jan. 16.00 Remonstrantse 

kerk
Thee met Thema. Iona – centrum van 
spiritualiteit in Schotland

Hannie Nusselder

3 febr. 20.00 Vredebergkerk Leerhuis. Het Tabernakel mw. R.M.C. Enklaar-
Cooymans

11 febr. 15.00 en 
20.00

Vredebergkerk Lees mee. Over de bijbeltekst op de 
eerstvolgende zondag

Martine Nijveld

gezond te blijven. Oekraïense gezinnen ontvangen 
voedsel- en zadenpakketten, zodat ze toch eten op 
tafel hebben. 

Kerk in Actie helpt ook bij het herstel van 
kapotgebombardeerde schoolgebouwen, zodat 
kinderen kunnen blijven leren.
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Info Protestantse Gemeente Oosterbeek - Wolfheze 
Adressen kerkgebouwen
Oude Kerk		
Benedendorpsweg 134	

Vredebergkerk	
Van Toulon van der Koogweg 3	
026 3333415

Het Schild		
Wolfhezerweg 101

Kerkblad bijEen:
Komend nummer loopt van 
13 februari t/m 24 april 2025

Inleveren kopij uiterlijk 29 januari 
2025 om 20.00 uur: kerkblad@
pkn-oosterbeek-wolfheze.nl

N.B. De redactie behoudt zich 
het recht voor lange stukken in 
te korten

Zondagsbrief: 
kopij inleveren elke donderdag 
tot 9.00 uur: zondagsbrief@
pkn-oosterbeek-wolfheze.nl

Beamergroep: 
beamer@pkn-oosterbeek- 
wolfheze.nl

Bijdrage bijEen:  
NL38 RABO 0373 7266 94   
Prot. Gemeente Oosterbeek-
Wolfheze Kerkblad

Drukker Editoo

Ds. Irene Pluim 							                 026 8441279
						               woensdag vrije dag
Werkgebied	 ten zuiden van de Utrechtseweg
	 en adressen buiten Wolfheze en Oosterbeek 
	 ds.irenepluim@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl

Ds. Martine Nijveld 	 06 16733742	
	 woensdag vrije dag                                    
Werkgebied	 ten noorden van de Utrechtseweg en Wolfheze
	 ds.martinenijveld@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl

Kerkelijk Bureau 	 van Toulon van der Koogweg 3
	 6862 EB Oosterbeek	 026 3333094
Openingstijd	 donderdag 10.00 – 11.30 uur 
Postadres	 postbus 26, 6860 AA Oosterbeek
	 kerk.bureau@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl
Kerkenraad
Voorzitters	 mw. Cathrien Batterink	 06 23196159   
	 dhr. Pieter Stolwijk	  06 23460068
Scriba	 mw. Jenneke Bal-Oosterbeek	 06 25037321
	 scriba@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl     	      
Kerkgroep Beheer
Voorzitter	 dhr. Kas Klein	 026 3336756
Secretaris	 mw. Heleen Wiersema-Groenveld  	 06 27318964
	 kerkrentmeester.secretaris@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl 
NL60 RABO 0373 7266 86 CvK Prot. Gemeente Oosterbeek-Wolfheze
Kerkgroep Diaconaat
Voorzitter	 mw. Hannie Nusselder	 026 3342296
	 diaconie.voorzitter@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl	  
Secretaris	 dhr. Gerard Groot Zwaaftink	 026 7370410
	 diaconie@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl 
NL87 INGB 0004 9753 30 Diaconie Prot. Gemeente Oosterbeek-Wolfheze
ZWO (Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking)
Voorzitter	 dhr. Gerard Batterink	     06 42356712
	 zwo@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl 
NL87 INGB 0004 9753 30 Diaconie Prot. Gemeente Oosterbeek-Wolfheze, o.v.v. ZWO
Kerkgroep Communicatie
Coördinator	 mw. Andrea Gnoth	 06 40004144
	 communicatie@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl                          
Kerkgroep Diensten en Vieringen 
Coördinator	 vacature	
	 diensten-vieringen@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl                                
Kerkgroep Jeugd
Contactpersoon	  vacature	
	                                jeugdwerk@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl
Kerkgroep Pastoraat
Secretaris	              mw. Nanda Jansen	 06 13874349
                               pastoraat@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl
Vertrouwenspersoon Veilige Gemeente
	 mw. Anne Veenstra                                  06 42803204 

De redactie doet zijn uiterste best 
om van alle teksten en foto’s de 
rechthebbende te achterhalen. 
Hebt u toch nog vragen, laat het de 
redactie weten.

	 anneveenstra.vertrouwenspersoon@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl



Zondag 15 december 2024, derde advent
Vredebergkerk	 10.00 uur*	 ds. M.E. Nijveld, Avondmaal
Oude kerk	 19.00 uur*	 oecumenische vesper
Zondag 22 december 2024, vierde advent
Vredebergkerk	 10.00 uur*	 ds. I.M. Pluim
Bernukphuskerk	 19.00 uur	 Revd. De. de Vries, Festival of
		  Lessons and Carols, m.m.v.
		  oecumenisch projectkoor
Dinsdag 24 december, kerstavond
Het Schild	 19.00 uur	  mw. A. Mosterd
Oude Kerk	 20.00 uur*	 ds. I.M. Pluim
Opstandingskerk	 20.45 uur	 ds. M.E. Nijveld
Vredebergkerk	 22.00 uur*	 ds. I.M. Pluim
Woensdag 25 december, eerste kerstdag
Vredebergkerk	 10.00 uur*	 ds. M.E. Nijveld
Zondag 29 december 2024
Vredebergkerk	 10.00 uur*	 ds. J.A.D. van der Boon, 		
		  Hummelo
Dinsdag 31 december 2024
Oude Kerk	 19.00 uur*	 ds. M.E. Nijveld, oecumenische 	
		  dienst
Zondag 5 januari 2025
Vredebergkerk	 10.00 uur*	 ds. I.M. Pluim
Het Schild	 19.00 uur	 mw. A. Mosterd
Zondag 12 januari 2025
Vredebergkerk	 10.00 uur*	 ds. I.M. Pluim
Zondag 19 januari 2025
Vredebergkerk	 10.00 uur*	 ds. I. de Jong, gebedsweek voor
		  de eenheid, oecumenische 
		  dienst
Zondag 26 januari 2025
Vredebergkerk	 10.00 uur*	 ds. M.E. Nijveld
Zondag 2 februari 2025
Vredebergkerk	 10.00 uur*	 ds. A. Grandia, Doesburg
Het Schild	 19.00 uur	 ds. T.M.C. Bos
Zondag 9 februari 2025
Vredebergkerk	 10.00 uur*	 ds. I.M. Pluim, Avondmaal
Zondag 16 februari 2025
Oude Kerk	 10.00 uur*	 ds. M.E. Nijveld
Vredebergkerk	 16.00 uur	 ds.I.M. Pluim, Top2000-dienst

Overzicht van de kerkdiensten 

Andere diensten/vieringen 
Opstandingskerk: zondagmorgen om 
10.30 uur (Pro Persona)
De Sonnenberg: elke eerste donder-
dag van de maand om 18.30 uur.
Bernulphuskerk: elke woensdag om 
19.00 uur oecumenisch avondgebed 
(Raad van Kerken)
Remonstrantse Kerk: elke vrijdagmid-
dag van 12.00 - 12.20 uur Coventry-
gebed (Raad van Kerken)

De met een * aangegeven 
dienst wordt uitgezonden via de 
kerktelefoon; en via internet:  
www.kerkomroep.nl, zoek op 
plaatsnaam Oosterbeek – 
Vredebergkerk / Oude Kerk

www.pkn-oosterbeek.wolfheze.nl

Bloemen bij de gedachtenisviering

Doop van Pieter Mudde


